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Môn-Đệ-Hóa Truyền Giáo Cấp 3 - Bài 3  

“Thay đổi môi trường sống để gây sự chú ý cho người khác” 

6 tháng 5 năm 2024 

“Hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh chị em, Chúa gần đến rồi” Phi-líp 4:5 

Giới Thiệu: 

Trong bài tuần rồi chúng ta có đề cập đến mạng xã hội.  Điểm đáng chú ý là mạng xã hội là do con người được 
Chúa ban cho sự thông minh để �m tòi và chế tạo nên những sản phẩm làm tăng vượt bực sự giao �ếp giữ 
người này với người kia.  Chúng ta cũng đã đề cập làm thế nào chúng ta có thể lợi dụng phương �ện này để 
đem lời Chúa cho tất cả những ai trong vòng đai quen biết của chúng ta.  Trong giờ thảo luận thứ hai vừa qua, 
Mục-sư chủ nhiệm của chúng ta đã khuyến chi chúng ta đăng tải (post) một điều gì trên mạng (ví dụ chúng 
mừng sinh nhật) thì cũng nên kèm theo một câu Kinh Thánh. 

Hành động đăng một câu Kinh Thánh trên mạng cũng có ngụ ý cho người khác biết là người đăng tải như vậy là 
một người có niềm �n.  Khi đăng tải một câu Kinh Thánh vời lời thầm nguyện thì chúng ta �n rằng “lời Chúa đi 
ra sẽ không trở về vô ích”  

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ thảo luận thêm về những gì chúng ta có thể làm để cho người khác biết chúng 
ta là một người đi theo Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Điểm này là dựa vào câu Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 3:15b, 
“Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó.”  

Ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) sắp đến rồi 

Chúa Nhật 12 tháng 5 năm 2024 là ngày Lễ Mẹ.  Ai ai cũng muốn mua tặng cho mẹ mình một món quà, kèm 
với một tấm thiệp hay một lời chúc, để nói lên lòng biết ơn cùng bày tỏ lòng kính mến, yêu thương, đến mẹ 
của mình.  Như chúng ta đã thảo luận tuần trước: đây là dịp �ện để chúng ta tra Kinh Thánh để kiếm ra một 
câu mà mẹ mình thích hay mình thích để gởi tặng mẹ.  Dầu cho mẹ mình có �n Chúa hay không, một câu Kinh 
Thánh cũng có thể đụng chạm đến tâm linh của người nhận và cũng sẽ đem đến điều khích lệ nữa. 

Hoặc chúng ta có thể đăng tải một câu Kinh Thánh trên mạng xã hội cho bất cứ ai là người làm mẹ.  Vậy thì xin 
đọc KT thật kỷ đến kiếm ra một câu nào thích hợp cho ngày lễ Mẹ.  Điều này không phải là dễ cho nên chúng ta 
càng bắt đầu sớm chừng nào tốt chừng đó! 

Thiên Đàng sẽ vui mừng khi có một kẻ ăn năn trờ về với Chúa 

Kinh Thánh Lu-ca 15:7, “Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người 
công chính không cần ăn năn.” 

Trong Chúa Nhật tuần trước chúng ta biết có một thanh niên đã �ếp nhận Chúa. Cậu này tên Nam bạn của 
Khang cũng là một thanh niên trong hội-thánh.  Nếu thiên đàng vui mừng khi một người trở lại �n nhận Chúa, 
thì chúng ta cũng vui mừng như vậy.  Chúng ta rất tạ ơn Chúa khi có một người bằng lòng �ếp nhận Đấng Cứu 
Thế làm Chúa và Chủ của đời mình.  Nếu chúng ta vui mừng khi một người trở lại �n Chúa, thì điều này sẽ là 
động cơ để thúc đẩy chúng ta càng hơn trong mục đích muốn đem lời Chúa đến cho những người chưa biết 
Chúa (bất kỳ người đó là người Việt hay người Mỹ, hay một chủng tộc nào khác).  Điều này có làm cho chúng ta 
được khích lệ không? Riêng tôi thì được khích lệ rất nhiều. 
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Đa số chúng ta không biết rõ lắm lý do nào em Nam đã cầu nguyện �n Chúa.  Nhưng chúng ta phải �n rằng đây 
là một phép lạ Chúa làm để một tâm linh đang ở dưới quyền lực của sự tối tăm được Chúa đem vào nước sáng 
láng của Ngài (I Phi-e-ơ 2:9, “Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia, một dân 
thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã 
kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài.”)  Xin để ý trong câu này có 
chữ “rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài”.  Chúng ta phải tự xét lại xem trong cuộc đời của chúng ta Chúa 
đã làm điều lạ lùng gì để chúng ta có thể đem chia xẻ cho người chưa biết Chúa? 

Một cấu trúc nâng đỡ (Suppor�ng Structure) trong hội-thánh 

Nếu chúng ta còn nhớ trong lớp đầu �ên của cấp 3, chúng ta thấy được một hình ảnh một người Mẹ dạy con 
mình đi xe đạp.  Đứa con phải muốn lắm để chịu khó học cách đi xe đạp do mẹ dạy.  Trong trường hợp một 
người mới đến với Chúa, chúng ta không khỏi phân vân về việc có một ai có thể đứng ra để nắm tay em Nam 
trên bước đường theo Chúa, đặc biệt là trong giai đoạn rất mới mẻ trong niềm �n.  Em Nam cần có một người 
hướng dẫn (a mentor) trong vấn đề cầu nguyện, đọc lời Chúa, và thờ phượng Ngài. 

Chúng ta biết nhu cầu tâm linh của em Nam.  Chúng ta cũng biết Ma Quỷ đang muốn cướp em Nam vào lại 
vương quốc tối tăm của nó.  Em Nam không biết là mình đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh.  Cho nên 
chúng ta nên cầu nguyện để xem Chúa có cảm động một hoặc hai người nào đó trong hội thánh có thể đứng ra 
hướng dẫn em Nam trong giai đoạn này.  Nếu đã có người, thì đó là điều tạ ơn Chúa.  Chúng ta sẽ nhớ đến 
người hướng dẫn mà cầu nguyện cho. 

Với nhu cầu nêu trên, chúng ta cần có một cấu trúc nâng đỡ (support structure) cho những người mới �n 
Chúa.  Điều này không phải một sớm một chiều mà gây dựng lên được.  Chúng ta cần sự góp sức của mỗi 
người cùng sự đồng công của Chúa Thánh Linh để giúp chúng ta cưu mang đến đời sống thuộc linh của người 
mới �n Chúa.  Cho nên sự cầu nguyện cho nhu cầu này là điều trước �ên mỗi chúng ta cần phải làm. 

Cần có sự thay đổi trong môi trường chúng ta đang sống 

Trong câu Kinh Thánh được nêu lên trong phần Giớ Thiệu ở trên (I Phi-e-rơ 3:15b, “Luôn luôn sẵn sàng để trả 
lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó.”) 

Làm sao để cho người khác hỏi chúng ta về niềm hy vọng của chúng ta đang có? Chúng ta phải có cái gì khác 
thường với những người chung quanh thì họa may mới có ai thắc mắc.  Còn không thì chúng ta cũng giống như 
những người khác, không có gì thu hút người khác, không có gì khác hơn họ. 

Một chuyện dễ hiểu: nếu thông thường trong ngày làm việc tôi không bận đồ vest, nhưng có một hôm mình 
diện vào một bộ đồ vest, thì thử hỏi các bạn đồng nghiệp có chú ý và muốn biết tại sao tôi lại bận đồ lớn vào 
sở?  Có lẽ có người sẽ hỏi: bộ anh có interview để �m job khác tốt hơn phải không? 

Hoặc là một chị em nào đột nhiên bận áo dài Việt Nam vào sở làm, thì thử hỏi chị em đó có gây sự chú ý của 
mọi người làm chung không? Cũng như vậy, trên một xa lộ xe chạy rất nhanh và không có gì xảy ra, thì lưu 
thông sẽ không bị đình trệ; và không ai bận tâm cho lắm.  Tuy nhiên nếu có một tai nạn lưu thông có nguy đến 
�nh mạng, thì mọi người ai cũng bị thu hút quay sang nhìn vào chuyện rủi ro đó. 

Sự chú ý của người khác khi có cái gì bất bình thường đang diễn ra đó là một chuyện tất nhiên.  Con người 
thường bị thu hút vào những cái gì có vẽ bất bình thường hay siêu nhiên.  
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Muốn cho người khác thắc mắc về niềm hy vọng (niềm �n) thì chúng ta phải có một cái gì để làm người khác 
chú ý.   

Muốn cho người khác thấy về niềm �n của mình, thì môi trường nơi chúng ta sống và môi trường chúng ta làm 
việc phải có sự biến đổi để gây sự chú ý.  Đây chỉ là một việc nhỏ để tạo cơ hội cho mình và người lân cận có cơ 
hội trò chuyện với nhau về vấn đề liên quan đến niềm �n.  Ví dụ, chúng ta có thể có một câu Kinh Thánh trong 
một cái khung và chưng trên bàn làm việc để ai ghé qua thì cũng có thể thấy và đọc được.  Nếu chịu khó suy 
nghĩ, chúng ta cũng có thể có thêm những sáng kiến để làm thế nào nói lên mình là người bước theo chân 
Chúa Cứu Thế.   

Tóm lại, muốn bắt một nhịp cầu để có cơ hội chia xẻ niềm �n, chúng ta cần làm một việc gây sự chú ý cho 
người khác.  Thay đổi môi trường của chúng ta để bày tỏ lời Chúa là điều chúng ta có thể làm.  Nên nhớ đây chỉ 
là một cách thụ động để người khác thấy mình là người có niềm �n nơi Chúa Cứu Thế, chứ chưa nói đến việc 
chúng ta sẽ chia xẻ Tin Lành Cứu rỗi như thế nào. 

“Hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh em” 

Trong thơ Phi-líp 4:5 (NVB) Sứ Đồ Phao-Lô dạy, “Hãy cho mọi người biết đức hòa nhã của anh chị em, Chúa 
gần đến rồi.” Trong bản dịch New Interna�onal Version (NIV) chữ hòa nhã được dịch là “gentleness” và trong 
Ga-la-� 5:22 đề cập đến 9 trái thánh linh và một trong những trái Thánh Linh đó là “nhu mì” (tức là gentleness) 
hay là “mềm mại” (theo bản dịch truyền thống 1925).  Chúng ta cũng chú ý chữ “cho mọi người” trong câu 
Kinh Thánh trên.  Tức là, không phân biệt người đó là ai, có niềm �n nơi Chúa hay không, chúng ta đều phải 
bày tỏ nết nhu mì cho mọi người.  Và đối với người chưa biết Chúa, chúng ta lại phải càng bày tỏ rỏ ràng hơn. 

Nếu suy gẫm thêm, chúng ta biết Sứ Đồ Phao-Lô chỉ đề cập đến chỉ một trong 9 trái Thánh Linh.  Như vậy có 
phải là 8 trái Thánh Linh kia người theo Chúa không nhận được để bày tỏ hay sao?  Chúng ta biết khi chúng ta 
đặt lòng �n nơi Chúa Cứu Thế, thì chúng ta có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh bên trong chúng ta.  Và nếu 
chúng ta thuận phục Đức Thánh Linh thì lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ có đủ 9 trái Thánh Linh.  Không thể khác hơn 
được.  Như vậy nếu đã có một thì chúng ta bắt buộc phải có cả 9 trái Thánh Linh. Tôi không tưởng tượng được 
một người đã có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng mà chỉ có một vài trái của Thánh Linh mà thôi.  Thử suy 
nghĩ điều này, có thể nào một người có Tình Yêu Thương của Chúa ban (agape) mà không có sự Bình An và Sự 
Vui Mừng? (Rô-ma 8:32, “Đấng thật đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta thì 
làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự luôn với Con đó cho chúng ta?”).  Chữ mọi sự ở đây ám chỉ cả luôn tất cả 
những trái của Thánh Linh cùng tất cả các ơn thiêng liêng ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3).   

Như vậy khi chúng ta �ếp xúc với một người chưa biết Chúa, chúng ta phải dùng những trái của Thánh Linh 
ban cho để �ếp cận với người đó.  Điều này sẽ cho chúng ta bắt một nhịp cầu với người chưa biết Chúa để 
chúng ta có dịp �ện nói về Chúa cho họ.  Điều cần thiết là chúng ta phải biết quan tâm đến nhu cầu thuộc linh 
của người đó, cho dù người đó không biết họ thật sự đang có nhu cầu thuộc linh. 

Mục đích chính của hành động “cho mọi người biết nết nhu mì mình” để tạo cơ hội cho những người chung 
quanh “hỏi chúng ta tại sao chúng ta có niềm hy vọng” trong Chúa Cứu Thế. 

Trong một cuộc thăm dò của Barna Research do một vị mục-sư kể lại: 80% của những người chưa �n Chúa sẽ 
không ngần ngại nghe chúng ta chia xẻ niềm �n nếu chúng thật sự quý trọng niềm �n của mình.  Như vậy 
chúng ta thấy, thật sự đồng lúa “đang chín vàng mà con gặt lại ít”. 

Tầm nhìn của một người được hưởng Ân-Điển cứu rỗi 
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Chúng ta là những người được hưởng Ân-Điển cứu rỗi nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá và bởi 
đức �n.  Cái tầm nhìn hay quan điểm của người �n Chúa về sự sống rất khác với người chưa �n Chúa.  Những 
người này chỉ thấy sự chết là cuối cùng của đời người.  Cũng có một số �n vào thuyết luân hồi, có nghĩa là sau 
khi chết mình sẽ đầu thai thành một kiếp khác hay thành con vật nào đó.  Không có bằng chứng gì để người ta 
dựa vào đó mà cho rằng thuyết này có thật. Cho nên người chưa biết Chúa chỉ biết sống tận hưởng như trong 
1 Cô-rinh-tô 15:32 có chép: “Nếu người chết không sống lại? "Chúng ta hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta 
sẽ chết."  Tầm nhìn của chúng ta vượt xa hơn cái chết và hướng về cõi vĩnh hằng.  Chúng ta sẽ bước vào trong 
sự hiện diện của Chúa mãi mãi trong vương quốc của Ngài.  Còn người không biết Chúa sau khi chết sẽ đến 
một nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 13:49-50), tức là sẽ chịu sư sữa phạt đời đời.    

Bởi biết được số phận đó của người chưa biết Chúa, chúng ta cưu mang đến những linh hồn đang ở dưới 
quyền lực của sự tối tăm.  Chính vì sự cưu mang này mà chúng ta muốn có cơ hội chia xẻ niềm �n với những 
người chưa biết Ngài.  Xin Chúa luôn cho chúng ta có một �nh thần nâng cao trong việc đem Tin Lành Cứu rỗi 
cho những người chúng ta quen biết. 

Những câu hỏi để suy gẫm 

1. Hãy cho biết một vài cách chúng ta có thể thay đổi môi trường trong cuộc sống để cho mọi người biết 
chúng ta là người đang theo Chúa Cứu Thế 

  

 
2. Xin �m một câu Kinh Thánh để tặng cho những ai là bậc làm mẹ trong ngày Lễ Mẹ 

 

3. Nếu một người được nhận trách nhiệm hướng dẫn một người mới �n Chúa, thì người hướng dẫn phải 
có những đặc �nh như thế nào về phương diện thuộc linh?  

 

 

4. Có một khẩu hiệu của một Hội Thánh nọ như sau: “Know God and make him known”, tạm dịch là “Biết 
Chúa và làm cho người khác biết đến Ngài”.  Theo bạn khẩu hiệu này dựa vào những câu nào trong Kinh 
Thánh? 

 

 

5. Nếu không có sự sống lại của Chúa Cứu Thế, thì Tin Lành của Chúa sẽ đi về đâu?  Tại sao? 

 


